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LỜI GIỚI THIỆU 
 

 

Thưa các bạn, 

 
Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm 
bệnh và giải tỏa uất khí của tim gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì 
sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. 

 
Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh. 

 
Kính bái, 

 Bé Tám 
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Thấm thía quá bạn ơi! 
 

Lời cao ý đẹp vui hòa 

Thành tâm nhận được món quà thương yêu 

Tràn đầy nguyên lý thật siêu 

Tâm ta tu tiến ta dìu tiến chung 

Khai thông trí tuệ mỗi vùng 

Tình thương đạo đức vô cùng thâm sâu 

Càn khôn vũ trụ kết tàu 

Chơn tâm thức giác nhiệm mầu khai minh 

Thực hành khai triển hành trình 

Chơn tâm thức giác chính mình tự tu 

Vĩ Kiên 
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Vài lời của Ban biên tập 
 

 

Thưa các bạn, 

 

Bộ sưu tập Mục Bé Tám Bản viết tay đôi khi có những trang hơi khó đọc(do nhận được từ những 
fax, mails, copies, viết tay hay đánh máy do phương tiện có được trên hành trình du thuyết của 
Đức Thầy)!  

Nhằm để  lưu giữ bút tích của Đức Thầy chúng tôi vẫn xin ghi lại đây để quý bạn cùng nghiên cứu 
và học hỏi! 

Xin cám ơn sự lưu ý của quý bạn ! 

 

                                 Ban biên tập 
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25‐1‐96 

Hỏi : Mối tình nào quan trọng nhứt trong cuộc sống? 

 

Đáp: Thưa mối tình sống động trong tâm hồn và mối tình tái ngộ là mối tình vui nhứt và thấm thía nhứt trên mặt đất này. 

Kệ: 

Mạch huyết hồi sinh tái diễn tình 

Cha con đùm bọc lại càng minh 

Tình yêu sống động ai cũng có 

Qui hội con Ngài pháp pháp xinh 

 

26‐1‐96 

Hỏi : Vạn vật đồng nhứt thể là sao? 

 

Đáp: Thưa vạn vật đồng nhứt thể là đồng chịu luật hóa hóa sanh sanh như nhau. 

Kệ: 

Dù cho kẻ trước người sau tiến 

Sanh trụ hoại diệt chẳng có phiền 
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Một mối đồng hành duyên tại thế 

Trung tâm phát triển gieo duyên liền 

 

27‐1‐96 

Hỏi : muốn dứt khoát thất tình lục dục thì phải làm sao? 

 

Đáp: Thưa, muốn dứt khoát thất tình lục dục thì phải cương quyết hành pháp đúng đắn, thì luồng điển của tâm thức sẽ được tiến hóa 
theo chiều hướng thượng phát triển tới vô cùng tận, chơn tâm sẽ được sáng suốt và dũng mãnh tu tiến, sẽ không còn bận bịu về tình 
đời, ngược lại chỉ tận độ và cứu giúp tùy theo từ quang sẵn có của chính mình. 

Kệ: 

Quang minh chánh đại hành trình tiến 

Chẳng có lân la chẳng có phiền 

Thay đổi hành trình trong thế tiến 

Chẳng còn than khổ chỉ còn yên 

 

28‐1‐96 

Hỏi: Trời sanh thân người tự động thâu và phóng tùy theo khả năng sẵn có của mỗi cơ tạng khác nhau và tùy nơi sanh trưởng lạng hay 
nóng, tại sao gọi là bị ô nhiễm bởi vi trùng ngoại xâm? 
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Đáp: Thưa thể xác của loài người cấu trúc rất tinh vi, cộng với sự sáng suốt của phần hồn thì mới cảm thức được sự động tịnh ra sao, từ 
thức ăn cho đến không khí không điều hòa cũng có thể tạo ra vi khuẩn bất ổn cho tâm lẫn thân, người tu Pháp lý Vô Vi Khoa Học Huyền 
Bí Phật Pháp, thực hành đều đặn có thể đem phần ô trược không thích hợp rời khỏi cơ thể bằng hơi thở thực hiện hằng đêm, xuất phát 
từ lỗ chân lông như mồ hôi, tiểu tiện và đại tiện, khai thông luồng điển trược và thanh qua hệ thống thần kinh, càng tu càng thanh tịnh 
là vậy. 

 

Kệ: 

Thực hành chơn pháp giải hằng ngày 

Tránh bệnh đau thương lại được may 

Điêu luyện hằng ngày duyên đạo lớn 

Giúp Hồn tiến hóa ngộ duyên may 
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15‐2‐96 

Hỏi: Ở đòi này mối tình nào quí nhứt? 

Đáp: Thưa tình đồng đạo quí nhứt, tức là tình hướng thượng chung một mối tiến hóa, mỗi người thực hành và không ỷ lại, sum hợp 
trong sự thật thà và chất phác, không cần vị nể và hòa đồng thật sự, chung một luồng điển thăng hoa. 

 

Kệ: 

Tự tu chỉ có tiến hòa quí 

Điển giới thâm sâu thức hợp thì 

Qui hội chơn hồn duyên tự đạt 

Cùng vui cùng tiến chẳng còn nghi 

 

16‐2‐96 

Hỏi: Tại sao làm người có tánh nghi nan? 

 

Đáp: Thưa làm người có tánh nghi nan vì tâm eo hẹp, người tu phải giàu lòng tha thứ và thương yêu, quên đi hận thù thì mới có cơ hội 
đắc đạo, làm người nên áp dụng nguyên lý tu học, tức học từ bi và thực hiện từ bi, lúc chết phần hồn sẽ được thanh nhẹ trong lúc lìa 
khỏi xác. 
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Kệ: 

Chung vui thức giác khai màn 

Nguyên lý khai thông tự bạc bàn 

Trí tuệ không ngừng giao phát triển 

Bình tâm phát triển tự vui bàn 

 

17‐2‐96 

Hỏi: Cao siêu là sao? 

 

Đáp: Thưa sự cao siêu là thanh nhẹ, không còn âm thinh và sắc tướng nữa mới gọi là siêu, ánh sáng trong thanh tịnh, không có sự dấy 
động trong nội tâm, cảm động lòng người trong thanh tịnh, không còn mê chấp và giai cấp nữa, qui một mới là siêu. 

 

Kệ: 

Gốc là thanh tịnh an siêu tỉnh 

Mở rộng đường đi xét chính mình 

Tịnh động không ngừng giao tiến bước 

Vui hành sống động lại càng minh 
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18‐2‐96 

Hỏi: Bất chiến tự nhiên thành là sao? 

Đáp: Thưa bất chiến tự nhiên thành là không cần mưu tính bất cứ một việc gì thì mới thấy mỗi mỗi đều do tự nhiên và hồn nhiên hình 
thành, người tu thiền nắm được pháp rồi cứ thực hành đứng đắn thì mọi việc sẽ được phát triển trong tự nhiên, nhẹ về Trời nặng sẽ 
lưu lại mặt đất hay là địa phủ, tiến hóa theo trật tự của luật nhân quả. 

Kệ: 

Cần tu tự thức thân tâm hòa 

Rõ lẽ càn khôn tự bước qua 

Tình Đạo tình đời phân hai nẻo 

Phải hành mới tiến chẳng thành ma 

 

19‐2‐96 

Hỏi: Hôm nay là ngày mồng một tháng giêng năm Bính Tý Bé dự trù đi đâu? 

 

Đáp: Thưa Bé sẽ đi chúc Tết mọi người tại thiền đường Bankstown, giúp vui bạn Đạo trong dịp Tết, mọi người sẽ chờ Bé từ lúc 9:00 
sáng đến trưa 12:00, niềm vui thiêng liêng tái ngộ, quí thương nhau còn hơn ruột thịt. 

 

Kệ: 
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Thanh bình tâm đạo sống vui say 

Đạo hạnh tràn đầy có dịp may 

Tâm sự tràn đầy duyên ý đẹp 

Chúc nhau vui vẻ lại càng may 

 

20‐2‐96 

Hỏi: Cảnh thương tâm là cảnh gì? 

 

Đáp: Thưa cảnh thương tâm là cảnh làm người mà không biết mình là ai! Bơ vơ trong thanh và trược, sống theo cảnh kích động và 
phản động bên ngoài, quên phần thanh tịnh bên trong của chính mình, phạm rồi tái phạm, bất chấp luật nhân quả của Trời Đất, chơn 
tâm điển quang không phát triển, tâm thức mất quân bình, tạo buồn tạo khổ cho chính mình mà không hay. 

 

Kệ: 

Sống trong tình huống tâm giao động 

Thể xác tâm linh tự tréo trồng 

Qui hội không thành sanh độc ác 

Tham sanh úy tử có cầu mong 
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21‐2‐96 

Hỏi: Tâm nào mới là tâm thật? 

 

Đáp: Thưa có trật tự hứa sao làm vậy mới là thật, người đời gặp nạn mới hứa với Trời Phật rồi quên là tâm không thật với chính họ, tức 
là lời hứa giả mang xác giả làm sao tiến bước, hướng về tâm linh được, không trật tự thiếu sáng suốt, cống cao ngạo mạn tự hại mà 
không hay, tham muốn tham muốn, ước vọng và ước vọng mà thôi. Tánh chất tham sân, cù lần đần độn, tưởng lầm là giỏi. 

 

Kệ: 

Tham sân hằn học lại đua đòi 

Khó tánh sân si lại nhỏ nhoi 

Keo kiết cù lần tâm lại động 

Quân bình không đạt lại gieo trồng 

 

22‐2‐96 

Hỏi: Người khôn là sao? 

 

Đáp: Thưa, người khôn là người hiểu được nhiều việc mà không thích nói, chịu học và thanh tịnh, người tu thiền đạt tới trình độ nầy thì 
mới chịu thật sự phục vụ quần sanh. 



27 
 

 

Kệ: 

Tiếp thu nhận tiến mới phân hành 

Giải toả phiền ưu chẳng sử sanh 

Dẫn tiến thân hồn qui một mối 

Thiển lành tận độ lý vô sanh 

 

23‐2‐96 

Hỏi: Sự thanh nhẹ vô cùng là sao? 

 

Đáp: Sự thanh nhẹ vô cùng là trong thanh còn thanh nữa, trong sáng còn sáng hơn, cho nên học hoài không hết học hoài không ngưng, 
tịnh trong tịnh thì mới thoát khỏi càn khôn và vũ trụ. 

 

Kệ: 

Tu cho hết thấy hết mù động 

Khai triển chơn như chẳng bế bồng 

Gánh vác do mình gây thêm nợ 

Thầm tu thầm tiến chẳng lòng vòng 
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24‐2‐96 

Hỏi: Cơ thể bị hoành hành bởi hạ giới thì phải làm sao? 

 

Đáp: Thưa người tu thiền hướng thượng tự giải được phần lớn trong cơ thể từ trược tới thanh, cộng với vật chất khoa học chữa trị thì 
rất nhanh khôi phục, sống vui hòa bình. 

 

Kệ: 

Sống vui cơ thể hòa bình tiến 

Thanh tịnh an vui vẫn nối liền 

Đạo đức phơi bày tâm cứu giúp 

Cảm thông Thiên Địa tự mình xuyên 

 

25‐2‐96 

Hỏi: Thương giới có gì đặc biệt mà cứu được phần lớn cơ thể? 

 

Đáp: Thưa người có thực tâm tu hành thì vốn liên hệ với thiêng liêng tính rất phong phú, người đời rất khó mà cản trở, tự nó hành sự 
đơn độc khi nhận được một chơn pháp thích hợp, cũng như gặp được của quý trong đời. 
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Kệ: 

Cảm thông nguyên lý chẳng xa rời 

Thức giác bình tâm rất thảnh thơi 

Quyết tịnh tự tiến không xoá bỏ 

Quang hành sáng chói tự mình vơi 

 

26‐2‐96 

Hỏi: Vơi là vơi đi đâu? 

 

Đáp: Thưa vơi là vơi tất cả những sự lo âu và sầu muộn, đến đây là đến giai đoạn tâm dứt khoát thất tình lục dục nhơn duyên, sẽ không 
còn tiếc uổng nữa. 

 

Kệ: 

Vui trong thanh tịnh tiến từ giờ 

Chẳng có vui buồn chẳng ước mơ 

Minh triết thâm sâu tình đạo đức 

An lành vui tịnh rõ thiên cơ 
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27‐2‐96 

Hỏi: Tinh thần tu học nằm ở đâu? 

Đáp: Thưa tinh thần tu học nằm ở trung tim bộ đầu tự giác, cho nên người tu Vô Vi có luồng điển rút từ trung tim bộ đầu gọi là điển 
tâm, tiến thẳng một đường tới vô cùng tận, tự nhiên thấu triệt được nhiều việc từ đời lẫn đạo, cho nên người tu Vô Vi luôn luôn chú 
trọng nơi luồng điển trung tim bộ đầu mà tiến thân, dễ tha thứ và thương yêu tận độ quần sanh, hành pháp khai thông chơn điển chơn 
tâm, không đá động bất cứ chuyện của ai cả, rất dễ hòa dễ tiến, bất cứ nơi nào. 

 

Kệ: 

Duyên lành khai triển khắp nơi nơi 

Tịnh động không lo tiến hợp thời 

Chánh pháp không cần lo động tịnh 

Thực hành chất phác rõ cơ Trời 

 

28‐2‐96 

Hỏi: Vui trong hạnh đức là sao ? 

 

Đáp: Thưa vui trong hạnh đức là người chịu dấn thân độ tha tại trần, tức là phục vụ bất vụ lợi, ví họ như mình thì mới tạo được hạnh 
đức, càng phục vụ càng thức tâm, bớt khổ ban vui, đó là con đường hạnh đức. 
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Kệ: 

Cười vui thật sự chẳng lo âu 

Tự kết duyên may tự chuyển tàu 

Điển giới phân minh đường trí đạo 

Giao thông phát triển chẳng lo sầu 

 

29‐2‐96 

Hỏi: Hướng tâm về chỗ nào thì sẽ gây tập quán nơi đó có phải không? 

 

Đáp: Thưa đúng vậy, người tu hướng tâm và thực hành theo đường lối tự thoát của Phật Tiên, cuối cùng sẽ được tốt, tức là phần hồn 
được tiến thay vì ngụp lặn trong cảnh bơ vơ tại trần, cho nên khi hiểu được sự quí giá của Trời Đất thì sẽ tự thấy: Nhơn thân nan đắc, 
Pháp nan ngộ! . Khó có được xác, khó có pháp mà tu. Người đời tham hay lợi dụng Thần Thánh Tiên Phật, lập thế đứng cho chính mình 
mà không thực hành đứng đắn pháp môn mà mình đã nhận được, là uổng cho một kiếp làm người, có cơ hội mà không chịu tiến thì sẽ 
tự thụt lùi, giam hãm tâm thân không lối thoát. 

 

Kệ: 

Không tu đóng cửa Thiên đàng, khổ! 

Uất ức tâm can tạo nấm mồ 

Tiền bạc ở đời vui tạm cảnh 
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Qui không thanh nhẹ niệm Nam Mô 

 

1‐3‐96 

Hỏi: Duyên lành là sao? 

 

Đáp: Thưa có thực hành thì mới có duyên lành tái ngộ, lui về căn bản thì mới có duyên, gốc thanh nhẹ sẽ được trở về thanh nhẹ, tức là 
thuận tình Trời mà tiến hóa, nhẹ làm Trời tức là thuận Thiên, nặng tức là nghiệp duyên tại trần, sẽ bị ràng buộc đủ điều. 

 

Kệ 

Không sao gặt hái được tâm siêu 

Nghiệp lực loay hoay lại có nhiều 

Cảnh tạm tâm trần không dứt khoát 

Mê lầm trong khổ tạo thêm phiền 

 

2‐3‐96 

Hỏi: Minh tình đạo pháp là sao? 
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Đáp: Thưa minh tình đạo pháp là có thực hành phát triển đúng hướng đi của trung tim bộ đầu, thì mới thấu triệt được nguyên căn 
nguồn cội của phần hồn là vô cùng. 

 

Kệ 

Qui nguyên thức giác gốc vô cùng 

Sáng tỏa minh tâm phát triển chung 

Có một tình Trời là quí đẹp 

Bình tâm học hỏi khắp bao vùng 

 

3‐3‐96 

Hỏi: Người khác cố ý hại mình thì mình phải làm sao? 

 

Đáp: Thưa người khác cố ý hại mình thì mình phải thanh tịnh tìm hiểu sự sai của chính mình mà tự sửa thì mọi sự cố ý của đối phương 
sẽ tiêu tan, hướng thượng qui nhất luồng tâm điển hòa hợp với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, thì mọi sự trở ngại sẽ dần dần tan 
biến, ngược lại tìm cách đấu tranh thì sẽ bị tiêu hao và thảm bại ở tương lai bỏ xác và không giúp ích cho phần hồn tiến hóa, và tháo gỡ 
nghiệp duyên. 

 

Kệ: 

Đấu tranh cảm thấy thân phiền động 
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Mơ ước, ước mơ với phập phồng 

Không đạt không thành tâm loạn động 

Bình tâm tu học sống thong dong 

 

4‐3‐96 

Hỏi: Cơ thể loài người có những gì? 

 

Đáp: Thưa cơ thể loài người có tất cả những gì càn khôn vũ trụ có từ nặng tới nhẹ đến nặng, chỉ có tâm và trí là đặc biệt hơn các loài 
cầm thú, nếu tu thiền hướng về trí ý mà phát triển thì mọi sự trên đời này rất dễ giải quyết, thuận chiều và hợp tình hợp lý. 

 

Kệ: 

Chẳng cần lập luận phân suy diễn 

Thực hiện công phu tự thức hiền 

Giải toả u‐buồn tâm sáng lạng 

Thông giao Trời Đất cảm mình yên 

 

5‐3‐96 

Hỏi: thông giao là sao? 



35 
 

 

Đáp: Thưa thông giao là thấu triệt nguyên lý của mọi việc, dũng mãnh cảm thông chẳng có ngập ngừng, càng tham thiền nhập định 
càng thông suốt, chỉ có thực hành thiền thì mới hiểu được điều này. 

 

Kệ: 

Qui y thật sự chẳng lầm sai 

Chẳng loạn chẳng mê tự tiến hoài 

Đời Đạo song hành tâm chẳng động 

Chung vui thanh tịnh chẳng lầm sai 

 

6‐3‐96 

Hỏi: Tâm giao bình đẳng là sao? 

 

Đáp: Thưa tâm giao bình đẳng là quí họ như mình, biết được mọi khả năng trên mặt đất này do Trời Đất ân độ hình thành, từ trong kho 
bí khai triển, xuất ra học đạo. 

 

Kệ: 

Khai thông từ thấp đến cao độ 
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Tự tiến tự tu giải nấm mồ 

Chơn pháp thực hành tâm thức giác 

Càng tu càng tiến niệm Nam Mô 

 

7‐3‐96 

Hỏi: Trọng ân là sao? 

 

Đáp: Thưa trọng ân là với người có đức tin đối với cha Trời. Chịu tu thanh nhẹ thì mới biết được sự giá trị của hai chữ trọng ân, đối với 
cha Trời. Cảm thông nguồn gốc hóa hóa sanh sanh của Ngài, ân độ cùng một lúc. 

 

Kệ: 

Thương yêu phát triển vô cùng tận 

Tận độ quần sanh hưởng một phần 

Ân phước tràn đầy Trời tận độ 

Thực hành chơn thật triển ân cần 

 

8‐3‐96 

Hỏi: Từ đâu mà tạo ra sự sống còn của muuôn loài vạn vật? 
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Đáp: Thưa, từ thanh khí điển của Trời và Đất hóa sanh vạn vật, sức sống trong hy vọng và hy vọng, tiến hóa trong cõi phù sanh tạm và 
tiến về thanh tịnh. 

 

Kệ: 

Bước vào cõi tạm sống phân minh 

Đời đạo mở đường trong chuyển trình 

Học hỏi không ngừng trong ác độc 

Tự minh tự tiến tự qui hình 

 

9‐3‐96 

Hỏi: Lý nào là lý cao siêu? 

 

Đáp: Thưa, lý siêu thoát là lý cao siêu, chỉ có hành pháp thì mới thấu triệt được giá trị của sự thanh tịnh, càng thiền thì sẽ càng hiểu 
được chiều sâu của nội khoa tâm lý. 

 

Kệ: 

Qui nguyên giềng mối gốc muôn loài 
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Hỗ trợ tâm linh tự tiến hoài 

Khai sáng chơn hồn duyên tự thức 

Bền lâu thanh nhẹ chẳng bi ai 

 

10‐3‐96 

Hỏi: Muốn đem lại hòa bình cho mặt đất thì phảilàm sao? 

 

Đáp: Thưa, muốn đem lại sự hòa bình cho mặt đất thì nhơn loại phải tránh ác hành thiện, tức là phải tu thiền, hướng về thanh tịnh tự 
cấy đèn lòng đạo đức thì mới đem lại sự hòa bình cho mặt đất. 

 

Kệ: 

Tự mình sáng suốt tự phân độ 

Giải toả phiền ưu giải nấm mồ 

Bực nhọc trong lòng ta giải tỏa 

Chung vui thanh tịnh tự Nam Mô 

 

11‐3‐96 

Hỏi: Chuyện gì là chuyện lạ trên đời nầy? 



39 
 

 

Đáp: Thưa, sự hiện diện của loài người là chuyện lạ nhứt trên đời nầy, phải bước qua một hành trình cấu trúc siêu nhiên cực kỳ tinh vi 
của Trời Đất, cho nên có câu: Nhơn thân nan đắc, Pháp nan ngộ ‐ có xác là một điều khó, gặp pháp để tu lại càng khó hơn. Chúng ta may 
mắn được cả hai, chỉ có thiếu hành mà thôi! Dày công tu luyện thì sẽ đạt thành. 

 

Kệ: 

Tự tu tự tiến cõi thanh tịnh 

Thức giác bình tâm tự sửa mình 

Điêu luyện Đạo Đời trong ý chí 

Khai thông tự tiến thông hành trình 

 

12‐3‐96 

Hỏi: Làm người thường hay bực bội tại sao? 

 

Đáp: Thưa, làm người cơ tạng liên hệ với vũ trụ quang, thời tiết có thể làm cho thể xác bực bội, đối với người không tu thiền, không có 
pháp giải sự bực nhọc trong nội tạng, thần kinh khối óc bất bình thường, hướng ngoại rất dễ bị động trong tâm thức, dễ tạo rối cho 
chính mình, ngược lại có pháp tu và hành đúng thì mới có cơ hội tự giải. 

Kệ: 

Thức tâm mới hiểu phần hồn động 
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Hối cải ăn năn tự tiến thông 

Đổ vỡ không còn tâm giác thức 

Thực hành liên tục chẳng còn mong 

 

13‐3‐96 

Hỏi: ngoài nước lửa gió đất thì còn cái gì quan trọng hơn? 

 

Đáp: Thưa, ngoài nước lửa gió đất chỉ còn điển quang là quan trọng và vô cùng uyển chuyển tiến hóa nhanh nhẹ và sáng suốt nhất, 
người tu thiền cần phát triển ngay trung tim bộ đầu trực chuyển vào trung tâm sinh lực càn khôn vũ‐trụ, thì lúc nào cũng vui và hợp thời 
giải nghiệp tâm và thăng hoa tiến hóa hợp thời. 

 

Kệ: 

Cảm thông nguyên lý từ giờ 

Tiến triển không ngừng chẳng có mơ 

Đời đạo song hành tâm thức giác 

Chẳng còn mê loạn chẳng còn mơ 

 

14‐3‐96 
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Hỏi: Người đời thích vui tại sao? 

 

Đáp: Thưa, người đời thích chung vui mới có ấm áp, người đạo thì thích thanh tịnh mới được thăng hoa về phần hồn, cho nên người tu 
thiền luôn luôn khiêm tốn và nhịn nhục, sẽ không còn mất hay còn nữa. 

 

Kệ: 

Chẳng còn bôn ba mới xuất ra 

Hồn tâm thanh nhẹ mới ôn hòa 

Quí Trời quí Phật trong thanh tịnh 

Trời Đất không xa sống chung nhà 

 

15‐3‐96 

Hỏi: Tu một thời gian thì sẽ đạt được thánh thai trong điển giới là sao? 

 

Đáp: Thưa, tu một thời gian hội tụ thành thánh thai tức là phần hồn có thể đi đứng trong điển giới, nếu ngược lại thụ thai qua xương 
thịt tức là sẽ thọ nghiệp tại thế gian, không sao thoát khỏi vòng lao lý khổ tâm. 

 

Kệ: 
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Tu thành đắc đạo chẳng thân thai 

Khổ cảnh giải thông không hủy hoại 

Tiến hóa phần hồn trong giác thức 

Trùng tu thanh nhẹ chẳng lầm sai 

 

16‐3‐96 

Hỏi: Những người thuyết lý rất minh tại sao chưa đắc đạo? 

 

Đáp: Thưa, những người nhớ lời Phật nhưng thiếu hành thì cũng chẳng đến đâu, cho nên lúc chết thì phần hồn sẽ bị khổ hơn lúc sống, 
nếu hướng về đạo thì phải học lại từ đầu những gì mình đã nói trong lúc sống, căn cứ theo luật nhân quả mà hành sự, lập chùa xây 
miểu mà thiếu thực hành thì lúc chết cũng như người thường, lẩn quẩn trong tham sân, tiến hóa trong lục đạo luân hồi. Nếu quyết tâm 
thực hành pháp luân thì sẽ xoá được tội u mê. 

 

Kệ: 

Thực tâm phát triển tâm linh tiến 

Quí mến Trời cao chẳng có phiền 

Trí nhẹ tâm an hành quí pháp 

Luân hồi vượt khỏi hồn vui xuyên 
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17‐3‐96 

Hỏi: Nếu tưởng niệm Phật mà không hành khổ như Phật thì sao? 

 

Đáp: Nếu tưởng niệm Phật mà không hành khổ như Phật thì phần hồn không bao giờ được tiến. 

 

Kệ: 

Tạo thêm cảnh khổ với đau buồn 

Trí tuệ bất minh chỉ nói suông 

Đời Đạo không thành tâm loạn động 

Vía Hồn không ngộ tạo thêm buồn 

 

18‐3‐96 

Hỏi: Tu thiền thường thấy Thần Thánh Tiên Phật có ích gì cho hành giả không? 

 

Đáp: Thưa, tu mà thường thấy Tiên Phật Thần Thánh là trên bước đường học đạo từ nhiều kiếp đã tu học, nay nhờ đó mà cảm thức 
chính mình, cuối cùng là ánh sáng vô cùng tận, thì mới đúng đường của Vô Vi, cảnh là mình, mình là cảnh, thì mới có cơ hội hóa độ quần 
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sanh, dấn thân bằng từ quang tận độ, thì mới thấu triệt được nguyên lý của Trời Đất đã hợp thành trong xây dựng và tiến hóa, tự phá 
vỡ vách tường mê và chấp, vạn sự sẽ được bình an trong thanh tịnh. 

 

Kệ: 

Tự tu tự hiểu lấy thân mình 

Trí tuệ phân minh rõ hành trình 

Giác thức qui nguyên chiều giải tiến 

Thanh bình tâm đạo điển phân hình 

 

19‐3‐96 

Hỏi:  Ýchí vô cùng là sao ? 

 

Đáp: Thưa, ý chí vô cùng là chăm chỉ tiến theo đường lối mà chính mình quyết tâm hoạch định không thay đổi, sau sự nhồi quả là thanh 
bình và tốt đẹp. 

Kệ: 

Khai thông tiến hóa tự tâm tìm 

Ý chí không nguôi lại tiến thêm 

Đường đạo đường đời thông hai nẻo 
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Thanh bình thức giác trí tâm thềm 

 

20‐3‐96 

Hỏi:Ttiến tới vô cùng là tiến tới nơi nào? 

 

Đáp: Thưa, tiến tới vô cùng là không ngừng nghỉ thì mới đạt được sự quân bình tức là ánh sáng, nhiên hậu mới có cơ hội ban chiếu cho 
mọi giới, nhập định chỉ có tiến chứ không có lùi, tức là tiến tới vô cùng là vậy. 

 

Kệ: 

Thành tâm tiến hóa hằng ngày trụ 

Nhập định tham thiền tự tiến tu 

Khai sáng chơn hồn minh lý đạo 

Tu tâm dưỡng tánh khỏi mê mù 

 

21‐3‐96 

Hỏi: Hướng thượng ngay trung tim bộ đầu để làm gì? 
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Đáp: Thưa, hướng thượng ngay trung tim bộ đầu để giải tỏa uất khi trong nội tâm và để hội tụ luồng điển nơi đó, khi ta nhắm mắt, sự 
thanh nhẹ càng ngày sẽ càng dồi dào hơn. 

Kệ: 

Chẳng nuôi ý động buông phiền tiến 

Cảm thức trần gian một chiếc xiềng 

Gieo họa tự mình gây rắc rối 

Bình tâm giải tỏa sống thanh hiền 

 

22‐3‐96 

Hỏi: Làm con bất hiếu nghịch lại cha mẹ có ích gì cho chính mình hay không? 

 

Đáp: Thưa, làm con bất hiếu rất tai hại cho chính mình và phụ mẫu bất ổn, cuối cùng cuộc sống của người bất hiếu, hồn và xác cũng sẽ 
không yên, Trời đã có luật nhân quả trừng trị mỗi người, cho nên tuổi trẻ háo thắng, một phút làm sái luật nhân quả trừng trị mỗi 
người, thì rất nguy hiểm, những người phạm rồi sẽ chứng minh rõ rệt hơn, nhiên hậu mới chịu đi tu để gở rối cho chính mình, Trời Đất 
và người, làm người phải am hiểu luật nhân quả thì cuộc sống sẽ được yên vui hơn. 

 

Kệ: 

Biết tu chẳng có giận hờn động 

Thức giác bình tâm tự giải thông 
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Trí tuệ gom hành trong cảnh tạm 

Qui nguyên giềng mối tự tham tòng 

 

23‐3‐96 

Hỏi: sự quảng đại của càn khôn vũ trụ quang đã giúp ích gì cho nhơn loại tại mặt đất? 

 

Đáp: Thưa, sự quảng đại của vũ trụ quang đã và đang ban bố sự sống còn của nhơn loại tại mặt đất qua ánh sáng vô cùng tận, còn về 
phần tâm linh thì hành giả phải hướng thượng trong tầm chơn lý thì mới ngộ được nguyên lý vô sanh tiến hóa vô cùng. 

 

Kệ: 

Trung tâm sinh lực vô cùng độ 

Dẫn tiến tâm linh giải nấm mồ 

Khai sáng chơn hồn trong thức giác 

Qui nguyên Đời đạo thuyết Nam Mô 

 

24‐3‐96 

Hỏi: Tại sao làm người hay lợi dụng và nghi nan? 
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Đáp: Thưa, làm người hay lợi dụng nhờ đỡ và nghi nan là vì thần kinh khối óc không thanh tịnh, hướng theo sự động loạn của tình đời, 
khổ mà không hay tưởng lầm là sung sướng, cho nên ở đời nầy có rất nhiều hình ảnh thanh tịnh để ảnh hưởng chúng sanh, nhưng rất 
tiếc nhơn loại vẫn còn hoang mang, chỉ biết lợi dụng hình ảnh để cúng thờ, không biết cách nào đào sâu tâm thức của chính mình mà 
tiến hóa theo nguyên lý của Trời Đất, chỉ có hành pháp khứ trược lưu thanh thì mới có cơ hội đạt tới thanh tịnh và sáng suốt được, thấy 
được và hiểu được thì mới chịu dấn thân hành pháp. 

 

Kệ: 

Qui y chỉ có tự tầm tiến 

Giải toả ngu si giải nổi phiền 

Cơ đạo của Trời ta nối gót 

Hướng về thanh tịnh hồn thăng yên 

 

25‐3‐96 

Hỏi: Lấy gì trợ duyên trong lúc thực hành? 

 

Đáp: Thưa, thanh quang trợ duyên trong lúc thực hành, người tu thiền tự buông bỏ tất cả những sự động loạn ngoài đời, chăm chỉ thực 
hành pháp môn chính mình đã lượm được, ý chí vô cùng phát triển, từ trung tim bộ đầu thì sẽ cảm nhận được thanh quang hổ trợ 
trong lúc nhập định. 

 



49 
 

Kệ: 

Tu thân phát triển chính tâm mình 

Khai hóa trùng tu pháp pháp minh 

Đen bạc tình đời ta chẳng động 

Hướng về thanh giới lại càng minh 

 

26‐3‐96 

Hỏi: Người thành tâm và giữ chữ tín với Bề Trên, Trời Phật có hữu ích gì không? [ 

 

Đáp: Thưa, thành tâm và giữ chữ tín rất hữu ích cho chính họ, đối với đời thì có khá hơn người thường, còn đối với đạo, phần hồn chỉ 
có thăng hoa và sáng suốt, thanh tịnh hành pháp không dấy động. 

 

Kệ: 

Thành tâm giữ vững một lòng tiến 

Giải thoát sân si chẳng có phiền 

Dấy động không còn tâm đắc pháp 

Thực hành chánh pháp cảm bình yên 
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27‐3‐96 

Hỏi: Cuộc vui có hữu ích gì cho tâm lẫn thân không? 

 

Đáp: Thưa, cuộc vui có rất nhiều khía cạnh khác nhau: a) vui về ăn thua cờ bạc, b) vui về thăng quan đạt chức, c) vui về tình yêu tạm bợ, 
d) vui về tâm đạo tự thức. Vui về sự mất còn cũng là vui, dấn thân học hỏi thì mới thật là vui, trí tâm có cơ hội tiến hóa trong thực trạng 
thì mới có cơ hội quán thông. 

 

Kệ: 

Khai tâm mở trí một lòng tiến 

Cởi mở khai thông tự giải phiền 

Duyên đạo tình đời không bận trí 

Thành tâm học hỏi thức triền mien 

 

28‐3‐96 

Hỏi: Tu thiền ngồi lâu cảm thấy bộ đầu rút thẳng đi lên gần Trời xa Đất, phát sáng trong lúc nhập định tại sao? 

 

Đáp: Thưa, người tu thiền đạt tới trình độ nầy thì lúc nào cũng dứt khoát đảnh lể Phật và không lưu luyến chuyện có có không không 
của tình đời. Tâm thức thoát phàm, văn ngôn truyền cảm, sống theo ý thiển lành của Trời Phật, thành tâm phục vụ tùy duyên. 
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Kệ: 

Sống vui hòa cảm các miền tiến 

Thành tín tự tu giãi nổi phiền 

Cơ đạo thạnh hành trong trí tuệ 

Chẳng còn lưu luyến tự vượt xuyên 

 

29‐3‐96 

Hỏi: Ở trên đời này có cái gì lạ nhứt? 

 

Đáp: Thưa, chỉ có loài người là lạ nhứt! Mang xác làm người mà không biết được chính mình là ai! Hồn vía bất minh, hành trình không 
hiểu, dù học cho đến bực nào cũng vậy, ôm sự sáng suốt của chính mình đi bán khắp các nơi để đổi lấy sự sống hằng ngày cho đến chết, 
vận động cho đến cùng cũng ôm lấy chữ Không mà ra đi. Ngược lại, người chịu tu sửa thì sẽ dần dần hiểu được vị trí tâm linh của chính 
mình, càng hướng về thanh tịnh thì càng thấy rõ chính mình hơn. Biết được chính ta đến đây để học hỏi và phục vụ, đến lúc ra đi với 
phần hồn sáng suốt đến đi rõ rệt, bằng lòng dấn thân trong sự chết và sống. 

 

Kệ: 

Sống vui chẳng có tréo tròng động 

Khôn khéo, khéo khôn tự sửa lòng 
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Chính chắn thông minh tu tự tiến 

Chẳng còn mơ mộng chẳng còn trông 

 

30‐3‐96 

Hỏi: Sự liên hệ giữa loài người và vũ trụ bằng những gì? 

 

Đáp: Sự liên hệ giữa nhơn loại và vũ trụ bằng điện năng của mọi trạng thái, tất cả đều do từ trường thanh nhẹ ân độ, chuyển hành tâm 
thức, càng tu thiền sẽ càng hiểu chiều sâu của nguyên lý, chăm chỉ lo hành pháp thì sẽ có kết quả tốt ở tương lai. 

 

Kệ: 

Tự mình khai triển thanh đài tiến 

Giải toả phiền ưu giải nỗi phiền 

Thanh tịnh chung hành duyên tại thế 

Bình tâm tự học tự giao duyên 

 

31‐3‐96 

Hỏi: Tại sao phải gọi là ân sư? 
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Đáp: Thưa từ quang tận độ người tu thiền, không ngừng nghỉ, gọi là ân sư, chứ không phải là một hình nộm to tướng mới gọi là ân sư, 
cho nên người đời nói đủ điều về hình tướng mà không hành, thì kết quả tự tiến rất ít, vẫn núp trong bản chất sân si không thoát, xưng 
danh lại càng bị kẹt trong địa vị giả tạm. 

 

Kệ: 

Tu tâm thực hiện tự làm tiến 

Khai triển tâm linh giải nỗi phiền 

Quí Đạo cứu Đời không quản ngại 

Bình tâm tiến hóa trí tâm yên 

 

1‐4‐96 

Hỏi: Tại sao tự xưng là đệ tử? 

 

Đáp: Thưa, đệ tử là người chịu học hỏi nơi người đi trước, bằng lòng dấn thân vô quái ngại, dễ nhận dễ hiểu người đi trước đã truyền 
bá, chung một hành trình tiến hóa. 

 

Kệ: 

Cảm thông nguyên lý tự phân hòa 
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Thuyết lý minh tâm cảm thiết tha 

Trình độ do Trời duyên tận độ 

Chơn thành chất phác tự mình qua 

 

2‐4‐96 

Hỏi: Lúc nào mới thật sự vắng tình trời? 

 

Đáp: Thưa, lúc tự cao tự đại, chạy theo tình tiền duyên nghiệp, là lúc vắng tình Trời tưởng lầm là mình đã thành công, cống cao ngạo 
mạn quên Trời quên Đất, phần hồn bơ‐vơ, sống trong khung cảnh bị trói buộc mà không hay, càng ngày càng động thêm. 

 

Kệ: 

Duyên nghiệp tiền tình tạo động thêm 

Khó tu khó tiến khó êm đềm 

Mưu tâm bảo vệ thêm sai lạc 

Chẳng biết tu thân chẳng biết thiền 

 

3‐4‐96 

Hỏi: Mưu tâm bất cứ một việc gì có lợi cho bản thân không? 
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Đáp: Thưa, mưu tâm bất cứ một việc lớn hay nhỏ đều hại cho tâm thân, dứt khoát chủ kiến thì chẳng cần mưu mẹo gì cả. Cuộc sống sẽ 
được quân bình hơn. 

Kệ: 

Không mưu chẳng có giận hờn tiến 

Chẳng có lo âu chẳng có phiền 

Mỗi mỗi điều hành trong dễ dãi 

Bình tâm tận độ rất là yên 

 

4‐4‐96 

Hỏi: Hạnh bố thí có ích gì cho bản thân không? 

 

Đáp: Thưa, hạnh bố thí những triết lý mà chính mình đã thực hành và gặt hái được là điều hữu ích từ tâm lẫn thân, vui trong hạnh đức 
trường tồn, không mê, không chấp, không tôn người nào. Tự mình tiến hóa thấp cao, tùy duyên hạnh độ, thấp cao trong người. 

 

Kệ: 

Tự mình thức giác tự vui cười 

Chẳng ác chẳng độc chẳng hại người 
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Thức giác thanh cao tình chuyển tiến 

Bình tâm am hiểu lại vui cười 

 

5‐4‐96 

Hỏi: Bộ đầu làm sao mở được? 

 

Đáp: Thưa bộ đầu do luồng điển trong nội thức xuyên qua hà đào thành, khớp xương xoáy óc, làm Pháp Luân Thường Chuyển đứng 
đắn, huệ tâm khai, xuất phát đi, chạy theo đường Thiên Xích hòa hợp với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. 

 

Kệ: 

Thông khai tâm thức chẳng mê mù 

Thức giác bình tâm tự tiến tu 

Vạn lý hành trình vô quái ngại 

Về nơi thanh nhẹ trí an du 

 

6‐4‐96 

Hỏi: Thành tâm tưởng nhớ nhau có hữu ích gì không? 
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Đáp: Thưa, thành tâm tưởng nhớ nhau thì sẽ có ngày hội ngộ, người tu thiền thành tâm thì sẽ được tiến nhanh, điển quang sẽ được dồi 
dào hơn xưa. 

 

Kệ: 

Thành tâm tu luyện tiến hơn xưa 

Giải trí khai tâm tự lọc vừa 

Trí tuệ không ngừng trong quí cảm 

Cơ hàn chẳng có chẳng chán chừa. 

 

7‐4‐96 

Hỏi: Tại sao thiền hoài chưa thấy sáng? 

Đáp: Thưa, thấy thiền hoài chưa đủ lực lượng thanh nhẹ. Còn lo âu chuyện đời chưa toàn diện buông bỏ trong nội thức, lắm khi còn 
bực nhọc. Dứt khoát ra đi thì mới tỏa được ánh sáng thanh tịnh. 

 

Kệ: 

Loạn động u mê vẫn giữ mình 

Tối tăm chưa sáng chẳng qui hình 

Cao tầng không tiến gieo duyên nợ 
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Thức giác chưa minh chẳng rõ mình 

 

8‐4‐96 

Hỏi: Loạn động là sao? 

 

Đáp: Thưa, loạn động trước hết do luồng điển trong cơ tạng không điều hòa. Hệ thống thần kinh không đồng nhất. Trí tâm chưa trụ, 
nghĩ sai về người khác. Bực mình mất quân bình, hành động sai tưởng lầm là đúng. 

 

Kệ: 

Tạo động lầm sai khó giải bày 

Ngày ngày không tịnh sống bi ai 

Tình Trời không biết thêm đau khổ 

Hiếu thảo không rành ý tưởng sai. 

 

9‐4‐96 

Hỏi: Duyên đời là sao? 

 

Đáp: Thưa duyên đời là khi gặp nhau bất cứ ở trường hợp nào cũng như đã sống chung từ lâu. Hai bên rất dễ thông cảm. 
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Kệ: 

Gặp nhau như sống chung nhà hợp 

Tin cậy thương yêu tự cảm hòa 

Trao đổi không ngừng chung một mối 

Thương yêu tha thứ lại thật thà. 

 

 

10‐4‐96 

Hỏi: Làm người cố gắng và trật tự có thể tu được không? 

 

Đáp: Thưa, làm người cố gắng và trật tự tức là người có căn tu. Tâm thức thích hòa bình và thanh tịnh. 

Kệ: 

Nguyên căn muốn sửa muốn qui hình 

Tái hội tâm linh tự chuyển mình 

Tâm đạo thức hòa tu tự tiến 

Dũng hành thực tế lại càng minh 
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11‐4‐96 

Hỏi: Tâm trạng nào mới gọi là tâm thật? 

 

Đáp: Thưa, tâm trạng hồn nhiên và thật thà, thì mới gọi là tâm trạng thật, không thêm bớt không pha màu mè. 

 

Kệ: 

Thực hành chất phác mới là chơn 

Chẳng có lo âu chẳng giận hờn 

Quí họ thương mình tâm đạt đạo 

Về không thanh nhẹ tiến từ cơn. 

 

12‐4‐96 

Hỏi: Người tu thiền làm sao hiểu được nhiều việc trong một lúc? 

 

Đáp: Thưa, người tu thiền đạt được ánh sáng trong nội tâm và khối óc thì có thể hiểu được nhiều việc trong một lúc, ví dụ, trong một 
căn phòng tối, thì mọi vật trước mắt đều không thấy rõ, bật đèn lên thì ánh sáng sẽ chiếu rõ rất cả đồ vật trong phòng và trật tự. 
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Kệ: 

Ánh sáng phân ra đủ sắc màu 

Phân ra đủ loại rõ thân tàu 

Chung vui hòa hợp cùng chung tiến 

Sắc giới phân minh rõ rệt màu. 
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63 
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69 
 



70 
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17‐06‐96 
Hỏi: Hướng đi của phần hồn hướng nào là đúng? 
 
Ðáp: Thưa hướng đi của phần hồn, xuất từ trung tim chơn mày ra đi  là đúng hướng. Người tu thiền nhìn thẳng nơi đó, khi 
nhắm mắt là đúng. Nơi nầy là đệ tam nhãn, mắt thứ ba, ánh sáng diệu hòa và thanh tịnh, dày công hành pháp soi hồn thì nơi 
nầy sẽ tụ lại một điểm sáng choang. Khi nhắm mắt ánh sáng nầy sẽ sửa đổi tánh tình, hướng về thanh tịnh mà tu 
 
Kệ: 
Trung tâm khai triển mắt không mờ 
Thấy đặng đường đi chẳng ấu thơ 
Huyền diệu khai minh đường chánh đạo 
Trí minh tâm sáng tiến từ giờ 
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87 
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89 
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9‐9‐96 Atlantic city (USA) 

Hỏi: Sự thanh diệu thoát tục cảm nhận ra sao? 

 

Đáp: Thưa sự thoát tục thanh nhẹ bên trên bộ đầu, cảm nhận sự lớn rộng vô cùng và thanh tịnh. Người tu thiền Vô Vi luôn luôn hướng 
tâm về nơi đó thì rất ổn định mà tu tiến. 

 

Kệ: 

Chơn tâm thức giác chẳng lo phiền 

Cảm thức trần gian vẫn sống yên 

Quí đạo giúp đời càng dũng mãnh 

hực hành chánh pháp cảm tâm yên 
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110 
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112 
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23‐9‐96 Bleu Marine ((France) 

Hỏi: Người thiếu thật thà hay lợi dụng tại sao? 

 

Đáp: Thưa, người thiếu thật thà đều là tự hại, cầu Chúa Phật phù hộ nhưng thiếu thật thà như giọt nước bỏ biển, tan biến như không 
cầu. 

 

Kệ: 

Thiếu thật thà như không minh chánh 

Tạo tội cho mình điển khó thanh 

Trược khí trường tồn không giải tán 

Thân tâm bất ổn tự mưu hành 

 

24‐9‐96 Bleu Marine ((France) 

Hỏi: Qui y Phật, qui y Pháp, qui y Tăng là sao ? 

 

Đáp: Thưa, qui y Phật là trở về thực chất của chính mình, qui y Pháp là trở về với sự hành triển của chính mình, qui y Tăng là trở về với 
chính mình. 
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Kệ: 

Trở về chơn giác hành trình 

Khai triển tâm linh tự sửa mình 

Một mối duyên lành khai trí tuệ 

Bền lâu tự thức tự mình minh 

 

25‐9‐96 Bleu Marine ((France) 

Hỏi: Muốn óc sáng thì phải làm sao? 

 

Đáp: Thưa, muốn óc sáng thì phải hành pháp đứng đắn và nung nấu dũng chí thanh tịnh, nhiên hậu mới đạt tới ánh sáng, nhắm mắt 
thấy ánh sáng, thì mới thật sự thấy được ánh sáng diệu thanh. 

 

Kệ: 

Thực hành đi tới mức vô sanh 

Trí triển tâm thành tận gốc thanh 

Thanh diệu quân bình chơn chính pháp 

Trùng tu đạt đạo cảm thông hành 
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26‐9‐96 Monaco  

Hỏi: Muốn thực hành chất phác thì phải làm sao? 

 

Đáp: Thưa, muốn thực hành chất phác thì phải siêng năng hành pháp, sửa mình tự trở về nguyên lý tự nhiên và hồn nhiên. 

 

Kệ: 

Thành tâm trở lại nguyên năng điển 

Giải tỏa phiền ưu giải nỗi phiền 

Trí điển chơn hành minh giải tỏa 

Bình minh chiếu rọi chẳng lo phiền 

 

27‐9‐96 Monaco  

Hỏi: Mỗi một đơn vị của Trời Đất nằm ở đâu? 

 

Đáp: Thưa, mỗi một đơn vị của Trời Đất nằm ở nơi một sanh linh hoạt động được, hiểu xa biết gần, không tu theo pháp lý thì không 
biết được đường hướng đi lên. 

 

Kệ: 



116 
 

Không tu khai triển trí nơi đầu 

Cảm thức trần gian tạo khổ sầu 

Dâm tính tràn đầy gây khổ nạn 

Qui y thanh giới tạo cơ cầu 

 

28‐9‐96 Monaco  

Hỏi: Dung nhan tươi đẹp do đâu mà có? 

 

Đáp: Thưa, dung nhan tươi đẹp do nhân quả tu hành mà có, kiếp trước có tu kiếp nầy tươi đẹp sanh ra tâm thức hiền hòa dễ thương. 

 

Kệ: 

Nhân hiền quả tốt dễ thương hiền 

Quí cách xinh tươi lại được yên 

Rõ lẽ Trời ban không hoại nát 

Tự mình xây dựng tự mình xuyên 
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141 
 

9‐12‐96 Ile Maurice La Réunion 6 :15 

Hỏi: Luồng điển liên hệ với nhơn sinh bị cắt đứt lúc nào? 

 

Đáp: Thưa luồng điển liên hệ với nhơn sinh trong lúc nhơn sinh hướng ngoại, tạo thành sự tham muốn sẽ bị cắt đứt luồng điển liên hệ 
với Trời Đất, mất thanh tịnh và biến thành động loạn ăn ngủ không yên. 

 

Kệ: 

Tâm không tịnh tự gieo phiền 

Sáng suốt không còn lại khó yên 

Gieo họa cho mình thêm rắc rối 

Bình tâm học hỏi cảm tâm yên 
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13‐12‐96 Singapore 4 :40 

Hỏi : Bộ đầu trống không là không nơi nào? 

 

Đáp: Thưa bộ đầu trống không là hành giả đã tự đạt đến quân bình luồng điển trung tâm bộ đầu, tự cảm thấy bộ đầu lớn rộng lúc nào 
cũng thông suốt, lúc nhắm mắt thấy mình đang ở nơi khác, quên tất cả sự buồn phiền và lo âu như trước kia. 

 

Kệ: 

Cảm thông nguyên lý tự xa lìa 

Cõi tục phàm trần chẳng chấp chia 

Đường đạo trong ngoài đang phát triển 

Cảm thông Trời Đất chẳng xa lìa 
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145 
 

16‐12‐96 Singapore 5 :10 

Hỏi: Tại sao lễ Noel đâu đâu cũng lo dọn dẹp đèn đuốc sáng trưng? 

 

Đáp: Thưa chứng minh cho một năm có bao nhiêu ngày khổ cực, nhơn dịp mọi người được nghỉ việc, đều muốn có sự an vui và thực 
hiện lòng tham vụ lợi, mỗi thứ bày thêm một chút, từ món ăn cho đến sự chưng diện tốt nhứt của cuộc sống và xây dựng niềm tin đối 
với Chúa. 

Kệ: 

Tâm người phát triển chẳng giành riêng 

Đóng góp dựng xây khắp các miền 

Hiểu đạo hiểu đời trong tạm cảnh 

Tham thiền sáng chế chẳng lo phiền 
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Ngày 18 và 19/12 không có viết 

 

21‐12‐96 Singapore 3:30 

Hỏi: Muốn được phước thì phải làm sao? 

 

Đáp: Thưa muốn được phước thì phải tu khai triển điển quang tiến tới quân bình thì mới nhận được phước của thanh quang ban chiếu, 
trí tâm minh mẫn gọi là phước, không thể tính trước được, nhưng mọi sự trong cuộc sống sẽ được may mắn nhiều hơn. 

Kệ: 

Tâm tu khai triển tự qui hườn 

Có có không không vẫn biết ơn 

Qui một tình đời không dính dấp 

Sửa mình tiến hóa chí không sờn 
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151 
 

 

31‐12‐96 Pattaya (Thailand) 2:50 

Hỏi: Xuân tình do đâu mà có? 

 

Đáp: Thưa Xuân tình tròn trịa luân lưu từ bao nhiêu năm tháng, ướm nở trong quần sanh cùng Trời Đất thuận chiều xây dựng và tiến 
hóa. 

 

Kệ: 

Điển khí luân lưu chuyển thực hành 

Tình Trời ướm nở tạo Xuân hành 

Quần sanh cộng hưởng tình giao cảm 

Lý trí phân minh tự thực hành 
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