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LỜI GIỚI THIỆU 
 

 

Thưa các bạn, 

 
Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của 
tim gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. 

 
Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh. 

 
Kính bái, 

 Bé Tám 
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Thấm thía quá bạn ơi! 
 

Lời cao ý đẹp vui hòa 

Thành tâm nhận được món quà thương yêu 

Tràn đầy nguyên lý thật siêu 

Tâm ta tu tiến ta dìu tiến chung 

Khai thông trí tuệ mỗi vùng 

Tình thương đạo đức vô cùng thâm sâu 

Càn khôn vũ trụ kết tàu 

Chơn tâm thức giác nhiệm mầu khai minh 

Thực hành khai triển hành trình 

Chơn tâm thức giác chính mình tự tu 

Vĩ Kiên 
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Vài lời của Ban Biên Tập 

 

Thưa các bạn, 

 

Bộ sưu tập Mục Bé Tám Bản viết tay đôi khi có những trang hơi khó đọc(do nhận được từ những fax, mails, copies, 
viết tay hay đánh máy do phương tiện có được trên hành trình du thuyết của Đức Thầy)!  

Nhằm để  lưu giữ bút tích của Đức Thầy chúng tôi vẫn xin ghi lại đây để quý bạn cùng nghiên cứu và học hỏi! 

Xin cám ơn sự lưu ý của quý bạn ! 

 

                                 Ban biên tập 
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17‐03‐95 
 
Hỏi: Tại sao có rất nhiều người tưởng nhớ đến Bé như bực 
Thầy thương kính? 
 
Ðáp: Thưa những người thương nhớ Bé, là họ muốn theo dõi 
hành trình tiến hóa của Bé, muốn lập hạnh như Bé, nghèo 
mà đi khắp thế giới chỉ đường lối căn bản sức khỏe và tâm 
linh, tình bạn cao đẹp, bằng lòng tự cứu và ảnh hưởng 
người kế tiếp, từ lời nói cho đến hành động, không chia 
rẽ và ám hại bất cứ một ai 
 
Kệ: 
 
Trì tâm tu luyện tự phân bài 
Tu tiến qui không rõ một hai 
Quí Trời quí Phật tâm tự thức 
Chẳng còn mê loạn chẳng còn sai 
 
Hỏi: Thiên hạ đồn Bé chuyên môn cờ bạc và sống với gái 
có không? 
 
Ðáp: Thưa Bé mang xác làm người là đã và đang cờ bạc, 
trong sự kích động và phản động của hoàn cảnh của cuộc 
sống. Nếu không am hiểu lấy chính mình thì không bao giờ 
tiến, tâm thức càng ngày càng lụn bại, bày ra bùa nầy 
pháp nọ để tự chống trả, cuối cùng mất tất cả sự thanh 
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cao của chính mình, tưởng lầm là chê đời, thực hiện đạo 
pháp, quên mình đã nhờ đời động loạn mới thấy giá trị của 
sự thanh tịnh mà tu. Duyên lành được sống với sự tôn kính 
quí thương, chứng minh từ trường của người đã và đang 
phục vụ về tâm linh có kết quả, chuyện không hại và thật 
sự tiến hóa, khai triển kinh vô tự, điện năng thần kinh 
khối óc được thoát tục thì mới thật sự tu tiến. Còn mưu 
đồ tìm nhánh không tìm gốc thì sẽ mang bệnh chết thương mà 
thôi, Bé chỉ biết hành đời đạo song tu, chứ không chịu 
phê bình người khác mà không tu 
 
Kệ: 
 
Cơ hình đã sớm dự trù tiến 
Tự thức tâm linh chẳng cảm phiền 
Tiếng đời để đó tâm không động 
Sống vui thanh tịnh chẳng lo phiền 
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09‐10‐95 
 
Hỏi: Ðiện năng trong cơ tạng chạy từ đâu đến đâu? 
 
Ðáp: Thưa điện năng trong cơ thể của xác thân chạy từ 
xương khu lên thẳng đến khối óc. Người làm sai và nghĩ 
sai, sự chênh lệch điện năng xương sống bị chênh lệch, 
méo qua một bên hay là khòm tới trước, cần lưu ý bộ xương 
sống, lúc thiền phải ngồi thẳng lưng, không nên khòm tới 
trước hay ngước ra phía sau 
 
Kệ: 
 
Biết mình cùng vũ trụ có liên can 
Nhập định tham thiền phải trấn an 
Trí tuệ không ngừng tâm thức giác 
Cảm thông điển giới thức phân bàn 
 
10‐10‐95 
 
Hỏi: Làm sao mới được bình an? 
 
Ðáp: Thưa phải siêng năng chăm sóc lấy bản thân thì mới 
được bình an. Người tu thiền một thời gian ba năm mới lộ 
tánh, ăn năn sám hối tự sửa thì mới được bình an. Bệnh do 
tánh sanh, khổ do tâm tạo những điều không hay cho 
chính mình 
 
Kệ: 
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Trên đường điêu luyện hành trình tiến 
Khó khổ tự cam chẳng có phiền 
Hạnh đức tràn đầy do nhịn nhục 
Thực hành chơn pháp tâm thân yên 
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27‐11‐95 
 
Hỏi: Trời chứng tâm thì tự mình hiểu được thế nào? 
 
Ðáp: Thưa Trời chứng tâm, thì sau giờ thiền tự cảm thấy 
bộ đầu nhẹ nhàng và thông suốt, chứng minh luồng điển của 
đại bi có ban chiếu, tâm thức rất ổn định, biết tưởng nhớ 
đến Trời Phật, trước khi ngủ tự động niệm Phật sẽ có giấc 
ngủ rất an lạc, chẳng còn lo âu bất cứ một việc gì. 
 
Kệ: 
 
Chẳng còn loạn động chẳng còn ghi 
Trí ý thanh bình tiến hợp thì 
Ðiển lực dồi dào qui tịnh giới 
Cảm minh thiên địa tự mình đi 
 
28‐11‐95 
 
Hỏi: Vui hành là sao? 
 
Ðáp: Thưa chấp nhận thực hành từ việc nhỏ cho đến việc 
lớn, thông suốt sẽ được an vui, làm để thức, phục vụ để 
tiến, chịu nhịn nhục thực hành thì mọi việc sẽ được tốt ở 
tương lai. Người tu thiền thì phải nhịn nhục thực hành 
đứng đắn pháp môn thì sẽ đạt được kết quả tốt 
 
Kệ: 
 



120 
 

Tinh vi phát triển tự sanh tồn 
Hồn vía phân minh chẳng ác ôn 
Bóp méo sự thật gây tội ác 
Bình tâm thực hiện tự mình ôn 
 
29‐11‐95 
 
Hỏi: Càng tu lại càng thấy nghiệp chướng đang ẩn tàng 
trong thần kinh khối óc tại sao? 
 
Ðáp: Thưa càng tu càng rõ rệt nghiệp chướng ẩn tàng trong 
xác, gọi là nghiệp tâm. Mờ mịt không rõ chính phần hồn 
gọi là nghiệp tâm. Cương quyết tham thiền nhập định thì 
mới có cơ hội tự giải lần lần đi tới chỗ trong sáng thì 
mới tự dứt được nghiệp chướng và tự quán thông hành đạo 
của chính mình, sẽ không còn sự u mê chằng chịt nữa 
 
Kệ: 
 
Biết mình thật sự tự khai thông 
Chẳng có si mê chẳng nối vòng 
Tiến hóa không ngừng tâm tự thức 
Về Trời thanh nhẹ chẳng cầu mong 
 
30‐11‐95 
 
Hỏi: Thiên Giới xa cách ngàn trùng làm sao về đến nơi 
được? 
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Ðáp: Thưa nếu có tâm hướng về đó sẽ có cơ hội về đến 
nơi, niềm tin vững chắc, thì sẽ có cơ hội về bến giác 
thanh nhẹ vô cùng tận sáng choang không có mảy may ô 
trược, hoàn toàn thoát tục. 
 
Kệ: 
 
Tiến thân cũng bởi do mình tạo 
Pháp giới môn huân tự bước vào 
Thẳng tiến về Trời tâm đạt đạo 
Thanh quang sáng chói hợp muôn màu 
 
1‐12‐95 
 
Hỏi: Hôm nay bước vào thềm cuối năm, mọi người đang nao 
nức, chuẩn bị cho một mùa Giáng Sinh sắp đến, sống trong 
hy vọng và hy vọng tại sao? 
 
Ðáp: Thưa cuộc sống chậm chạp tại mặt đất, ai ai cũng 
muốn có ngày được nghĩ ngơi, sau cuộc chạy đua của cuộc 
sống cực nhọc, tưởng Chúa thanh nhẹ, qui hội nhẹ nhàn và 
được cứu độ. Người tu thiền thực hiện hành thiền đêm đêm 
thanh tịnh và thông suốt hơn người không chịu thiền 
 
Kệ: 
 
Giải tỏa nghiệp tâm chẳng có phiền 
Quí thương Trời Phật tự giao liên 
Chiều sâu chơn lý qui thành mối 
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Chẳng có buồn phiền tự mình yên 
 
2‐12‐95 
 
Hỏi: Hội tụ điển quang có hữu ích gì không? 
 
Ðáp: Thưa hội tụ điển quang rất hữu ích cho tâm lẫn 
thân, hằng tuần sanh hoạt Mục Bé Tám tức là sẽ có cơ hội 
khai tâm mở trí, hướng về thanh tịnh mà khai thác mọi 
khía cạnh từ đời lẫn đạo 
 
Kệ: 
 
Khai thông nguyên lý thanh cao tịnh 
Giải tỏa phiền ưu tự hiểu mình 
Tiến triển không ngừng tự tiến xuyên 
Phân minh đời đạo rõ hành trình 
 
03‐12‐95 
 
Hỏi: Ðường đi của mọi người đều khác nhau tại sao? 
 
Ðáp: Thưa đường đi của mọi người đều khác nhau, tại vì 
duyên nghiệp của mọi người đều khác nhau, tạo thành sự 
hướng tâm thanh và trược đó thôi 
 
Kệ: 
 
Ðiện năng giao cảm tự duy trì 
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Thực hiện khả năng lại xét suy 
Ðen bạc tình đời gieo động loạn 
Biết tu tự cứu tự mình truy 
 
04‐12‐95 
 
Hỏi: Con người có thể tự cứu không? 
 
Ðáp: Thưa làm người có thể tự cứu, nếu chịu thiền tinh 
tấn, thì sự sáng suốt sẽ được gia tăng, luồng điển hướng 
thượng thay vì hướng hạ tự hại, thực hiện tâm từ bi, cứu 
họ và tự cứu 
 
Kệ: 
 
Thành tâm tự sửa trí phân minh 
Rõ lẽ huyền vi rõ chính mình 
Duyên đạo duyên đời cùng tiến bước 
Tự tin tự đạt tự mình minh 
 
05‐12‐95 
 
Hỏi: Tại sao bạn đạo thích du ngoạn? 
 
Ðáp: Thưa sau khi vật lộn với sanh kế trường đời, bộ óc 
có cơ hội nghĩ ngơi và giao liên với thắng cảnh tự cảm 
thấy đường đi càng ngày càng được mở rộng hơn từ đời lẫn  
 đạo 
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Kệ: 
 
Nhìn xem tận mắt rõ trăng sao 
Qui hội tâm linh tự ước ao 
Thanh nhẹ về Trời xem thắng cảnh 
Bình tâm thanh tịnh trở về mau 
 
06‐12‐95 
 
Hỏi: Người tu Vô Vi áp dụng mọi hoàn cảnh để sớm thức 
tâm có phải không? 
 
Ðáp: Thưa đời đạo song tu, đời thì phải rành đời với 
công của của chính mình, thì mới được nhẹ. Ðạo thì phải 
thanh tịnh ở bất cứ hoàn cảnh nào, thì mới đào sâu đạo 
pháp. Nếu ngược lại tu mà không hiểu gì, thì còn ham đời 
và thiếu dũng mãnh dấn thân về Trời 
 
Kệ: 
 
Tu hành thực hiện hướng thanh hòa 
Thỏ thẻ trong tâm tự bước ra 
Tạm cảnh trần gian ta tận hiểu 
Thông minh tự biết tự phân hòa 
 
07‐12‐95 
 
Hỏi: Người tu mà còn chọn đất sống là sao? 
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Ðáp: Thưa người tu thiền mà còn chọn đất sống là chưa 
biết được luật Trời. Người tu thiền được điển rút bộ 
đầu, tức là đã chọn hướng đi lên, thực thi đúng luật nhân 
quả thì sống nơi nào cũng vậy mà thôi. Ðất Trời là cần 
thiết cho phần hồn mà thôi 
 
Kệ: 
 
Ðời là nghịch cảnh giúp hồn tiến 
Chọn đất trên Trời có điển yên 
Qui hội chính mình là cần thiết 
Bằng lòng nhịn nhục chẳng lo phiền 
 
08‐12‐95 
 
Hỏi: Cơ thể ổn định là sao? 
 
Ðáp: Thưa cơ thể ổn định là không có thấp khí trong 
người, điện năng sẽ được dồi dào, dễ thiền và an vui hơn 
 
Kệ: 
 
Thực hành chất phát tự rèn trui 
Nguyên lý Trời ban rõ đạo mùi 
Thỏ thẻ tình Trời tâm thức giác 
Chẳng còn khổ nhọc tự mình vui 
 
09‐12‐95 
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Hỏi: Trường hợp nào mới là trường hợp vui? 
 
Ðáp: Thưa trường hợp tái ngộ mới là trường hợp thật là 
vui 
 
Kệ: 
 
Trùng tu mới rõ đạo mùi có 
Thức giác bình tâm khỏi dặn dò 
Tự đạt tự hành qui một mối 
Thực hành chất phát chẳng làm tôi 
 
10‐12‐95 
 
Hỏi: Bạn đạo tổ chức sanh nhựt của Bé có vui không? 
 
Ðáp: Sự phát tâm thành thật tưởng đến Trời Phật, phát 
tâm đóng góp cuộc vui chung rất quí giá, mọi người đều 
cọng hưởng từ trường tốt xây dựng cho nhau bằng lời thơ ý 
đẹp, vui trong bình đẳng, hạnh tu dồi dào. Bé chỉ thanh 
tịnh nhìn sự phát triển của mọi người, giữ pháp lý và 
hành pháp lý, có cơ hội tự khai thác khả năng thanh tịnh 
của chính mình, tâm từ bi độ tha, bắt đầu được ướm nở, 
tương lai sẽ vượt qua mọi thử thách và sẽ gặt hái được 
mọi sự vinh quang của tâm thức 
 
Kệ: 
 
Thực hành đời đạo tự chung vui 
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Thỏ thẻ thâm sâu lý đạo mùi 
Thương nhớ thương tình chơn giác thức 
Thương Thầy nhớ bạn tự rèn trui 
 
11‐12‐95 
 
Hỏi: Du thuyền ổn định trật tự là sao? 
 
Ðáp: Thưa du thuyền ổn định là do trật tự đâu vào đấy, 
tâm người mới ổn định. Xác của chúng ta không khác gì 
chiếc thuyền đang đưa phần hồn về Bến Giác, rất cần sự 
trật tự của thể xác. Trí tâm dứt khoát cứu người với khả 
năng sẳn có thay vì hại người. Người tu thiền làm điều 
phải thì Thượng Ðế sẽ ban cho tâm thức sáng suốt, dứt 
khoát hướng thượng là đường đi của tâm linh, trong không 
mà có, hành trình sẽ được dũng mãnh và dứt khoát hơn 
 
Kệ: 
 
Qui nguyên một mối chẳng thua buồn 
Giải bỏ trần tâm đạt thanh nguồn 
Một mối Trời ban tình quí đẹp 
Thành tâm tu luyện hướng về nguồn 
 
12‐12‐95 
 
Hỏi: Cuộc vui nào quí nhứt trên đời nầy? 
 
Ðáp: Thưa cuộc vui tái ngộ trong sống động, diễn tả thực 
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chất của tình đời, tâm thức an vui không chút nào nghi kỵ 
nhau, vui chung trong bình đẳng, thể hiện tình Trời cao 
quí 
 
Kệ: 
 
Cùng chung tiến hóa minh ý lành 
Trật tự vui tươi với thực hành 
Giao cảm tình Trời trong ý thức 
Bình minh sáng rọi trí tâm thanh 
 
13‐12‐95 
 
Hỏi: Chuyện gì là chuyện ngu si? 
 
Ðáp: Thưa không biết chính mình là chuyện ngu si nhứt 
trên đời nầy. Biết được chính mình là sẽ có cơ hội quán 
thông tất cả. Tu mà hiểu mình thì sẽ chấp nhận tiến hóa 
rõ rệt hơn. Ngược lại hiểu người khác và không hiểu chính 
mình thì không bao giờ thanh tịnh được 
 
Kệ: 
 
Bất thông nguyên lý thật là ngu 
Giải quyết tâm tư thoát khỏi mù 
Trời độ thân hình tươi tốt đẹp 
Tham tòng chơn lý rõ mình vui 
 
14‐12‐95 
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Hỏi: Trong thương có hại tại sao? 
 
Ðáp: Thưa trong thương có hại, đó là đối với người đời, 
đối với đạo trong thương độ, lo tự tu bố thí chơn ngôn, 
tức là độ vậy. Người tu phải nghe theo lời chơn lý mà 
thực hành thì mới tiến, cứu chính mình sẽ cứu tất cả, 
thực hành đứng đắn thì kết quả sẽ được tốt trong thanh 
nhẹ 
 
Kệ: 
 
Thực hành chơn pháp phá si mê 
Tự tiến tự tu hướng tâm về 
Ðời tâm không còn lưu tại thế 
Vô sanh bất diệt tự về quê 
 
15‐12‐95 
 
Hỏi: Nhiều người gặp Bé thường hay cầu xin và lợi dụng 
tại sao? 
 
Ðáp: Thưa những lợi dụng và cầu xin là tâm của chính họ 
chưa dứt khoát. Lúc nào cũng ước mong đạt được một việc 
gì, nhưng không thực tâm hành pháp của chính mình đã nhận 
được, lúc nào cũng phân vân 
 
Kệ: 
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Tâm không dũng mãnh tự phân hành 
Trí tuệ không khai pháp khó thanh 
Giam hãm phần hồn trong một cõi 
Không tu không tiến đạo không hành 
 
16‐12‐95 
 
Hỏi: Công việc ở đời nhiều cần chia cho người khác làm 
hay không? 
 
Ðáp: Thưa việc làm trách nhiệm của đời và đạo phải cần 
chia cho mọi người làm thì việc sẽ chạy và nhẹ nhàng như 
không có việc làm thì mới dễ tu thiền. Còn về việc tâm 
linh thực hành thì phải thực hành đứng đắn liên tục thì 
mới tiến 
 
Kệ: 
 
Trật tự phân minh giải tiến tầm 
Phân minh rõ rệt chẳng còn sân 
Tâm người liên tục tùy duyên tiến 
Thức giác bình tâm tự tiến phân 
 
17‐12‐95 
 
Hỏi: Lúc nào cũng có người thắc mắc tại sao? 
 
Ðáp: Thưa mang xác làm người mà chưa hiểu chính mình thì 
lúc nào cũng có thắc mắc vì chưa tự giải được. Rất khó 
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phân minh được sự thật hư 
 
Kệ: 
 
Biết mình chỉ có sửa tu tiến 
Chẳng có lo âu chẳng có phiền 
Giải mở chơn hồn không động loạn 
Qui về thanh tịnh sống càng yên 
 
18‐12‐95 
 
Hỏi: Thâu đêm Bé không ngủ Bé có mệt không? 
 
Ðáp: Thưa Bé chưa thấy mệt, cố gắng nhắm mắt tự dỗ giấc 
ngủ nhưng không sao ngủ được vì tiếng động cơ quá mạnh. 
Bé suy nghĩ chấn động của khối óc loài người mạnh và 
thanh nhẹ thì mới đem được vật chất và điện năng nhơn tạo 
vượt khỏi không trung phục vụ quần sanh, sáng như tình 
Trời đã và đang ban bố. Ðó là khoa học huyền bí, chỉ có 
người tu thiền mới khám phá ra thực chất của loài người 
dũng mãnh thăng hoa thanh nhẹ 
 
Kệ: 
 
Về không cũng bởi chơn lòng tiến 
Sắc giới phân minh chẳng có phiền 
Xa cách không còn tu tới đích 
Niềm vui thanh tịnh tự mình xuyên 
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19‐12‐95 
 
Hỏi: Mọi người đang đón chờ sự hiện diện của Bé để làm 
gì? 
 
Ðáp: Thưa mọi sự đang đón chờ Bé tức là đón chờ sự an 
lạc đến với chính họ. Cho nên mọi người đều vui khi gặp 
được Bé, cũng do công tu học nhập định tham thiền của 
chính họ và Bé. Niềm an vui vô tả của mọi người đều có, 
thân mến hơn ruột thịt, chánh tông của nó là điển quang 
tự thức, phát triển từ trung tim bộ đầu, hướng về trung 
tâm sinh lực của càn khôn vũ trụ 
 
Kệ: 
 
Quí mến thương yêu thật sự chẳng có mù 
Tình thương dào dạt chẳng còn ngu 
Nhớ thương quí mến Trời ban phước 
Thanh nhẹ bền lâu tự mình tu 
 
20‐12‐95 
 
Hỏi: Hôm nay Bé đã được khôi phục bình thường chưa? 
 
Ðáp: Thưa từ trường điện năng của Bé đã bắt kịp chấn 
động của vũ trụ quang hiện hành, làm việc bình thường 
theo giờ giấc đã qui định, Bé rất vui sau khi tái ngộ 
bạn hiền quí mến 
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Kệ: 
 
Tâm linh phát triển đã qui hồi 
Chẳng có khổ buồn trong chức ngôi 
Vui khỏe người người chung vấn đạo 
Tình thương dào dạt chẳng sang tồi 
 
21‐12‐95 
 
Hỏi: Ai ai cũng mong muốn có ánh sáng trong nội tâm tại 
sao? 
 
Ðáp: Thưa ánh sáng là thanh tịnh thì phải hành mới có, 
có học mới biết, có hành thì mới đến nơi, dũng mãnh trì 
tâm hành thiền thì tự khai triển từ lãnh vực một thì thức 
hòa đồng mới mở rộng cho quần sanh 
 
Kệ: 
 
Khai triển tâm minh mới chịu hòa 
Thâm tâm thanh nhẹ tự phân qua 
Ðạo đời hai nẽo qui cùng mối 
Tiến hóa không ngừng chẳng còn xa 
 
22‐12‐95 
 
Hỏi: Sự hiện diện của loài người trên mặt đất nầy để làm 
gì? 
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Ðáp: Thưa sự hiện diện của loài người trên mặt đất nầy, 
cốt yếu học nhịn nhục và dứt khoát, trong định luật nhân 
quả trả vay và tiến hóa 
 
Kệ: 
 
Thực hiện khung cảnh giao chuyển tiến 
Bình tâm chuyển thức tâm không phiền 
Phong trần tại thế tâm dứt khoát 
Hồn hướng về Trời sống vui yên 
 
23‐12‐95 
 
Hỏi: Toàn thân bất ổn thì trí tuệ sẽ ra sao? 
 
Ðáp: Thưa toàn thân bất ổn thì trí tuệ và phần hồn cũng 
phải chịu chung lo lắng cho nhau, mặt đất lộn xộn thì 
cảnh Trời cũng phải bị u ám, điện năng liên hệ thanh 
trược tương quan 
 
Kệ: 
 
Ðêm ngày chuyển hóa tự phân bàn 
Ý thức Trời cao vẫn sáng ban 
Tận độ Trời cao phân giải tiến 
Thâm tình rõ rệt tự khai màn 
 
24‐12‐95 
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Hỏi: Tại sao Bé nói đi nói lại cũng khuyến mọi người tự 
tu có ích gì không? 
 
Ðáp: Thưa tự tu mới thật sự tu và chỉ có tiến và không 
lùi. Phần hồn sẽ được sáng suốt và thanh tịnh trong lúc 
hết nhiệm kỳ mang xác làm người, tiếp tục hành trình tu 
học ở cõi bên kia. Ðó là thật lo cho tương lai của phần 
hồn, gọi là giải thoát, nếu dứt khoát chuyên tu 
 
Kệ: 
 
Chẳng cần tính toán không ngu động 
Giải thoát không lo lại tréo trồng 
Kết quả không thành tâm khó tiến 
Mê trong cảnh tạm lại cầu mong 
 
25‐12‐95 
 
Hỏi: Bé gặp lại bạn đạo Sydney tại Melbourne Bé có vui 
không? 
 
Ðáp: Thưa Bé rất vui trong khung cảnh nhắn nhủ mọi người 
cố gắng làm phước trong giai đoạn nầy và sống vui hòa 
bình 
 
Kệ: 
 
Cuộc đời đau khổ mới nghiêm minh 
Giải tỏa phiền ưu mới rõ mình 



136 
 

Nhắn nhủ người đời mau thức giác 
Cứu mình giúp họ rõ hành trình 
 
26‐12‐95 
 
Hỏi: Hôm nay là ngày nhập trại Bé nghĩ sao về việc nầy? 
 
Ðáp: Thưa mọi người từ các nơi đến chung vui với bạn đạo 
Úc Châu, tình anh chị đồng đạo rất mến thương và quí 
trọng, tiếp đãi bằng chay lạt và chung thiền thức giác 
 
Kệ: 
 
Tình đời tình đạo cao sâu hợp 
Hướng thượng thanh cao Trời quán độ 
Hợp nhứt không phiền tâm phục vụ 
Vô sanh thức giác chí tình vô 
 
27‐12‐95 
 
Hỏi: Duyên lành hội tụ là sao? 
 
Ðáp: Thưa duyên lành hội tụ là sau thời gian tu luyện 
hướng thượng lại muốn được gần nhau cởi mở tâm linh tu 
học. Người tu thực hành mới có cơ hội tốt đẹp trong tâm ý 
thiển lành là vậy 
 
Kệ: 
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Duyên lành tái ngộ quí thương nhau 
Trí ý thăng hoa chẳng nhức đầu 
Trời độ duyên lành nay tái ngộ 
Thương yêu tha thứ hợp cùng nhau 
 
28‐12‐95 
 
Hỏi: Duyên tình đẹp là sao ? 
 
Ðáp: Thưa duyên tình đẹp, chỉ có duyên tình của Trời đất là 
thanh cao và tốt đẹp, lúc nào cũng tha thứ và hổ trợ cho nhơn sinh, 
ngày qua ngày và tháng qua tháng và không bao giờ than thở và lúc 
nào cũng phục vụ tận tình trong cõi mưu sinh muốn gì được nấy tùy 
theo mọi khả năng của hành giả trên mặt đất này 
 
Kệ : 
Sống còn tính toán lay hoay động 
Chuyển tiếp khai thông tự tiến vòng 
Phù sanh cõi tạm nay thức giác 
Bình tâm học hỏi chẳng cầu may 
 
29‐12‐95 
 
Hỏi: Sự hiện diện giữa bạn đạo và bạn đạo có hữu ích gì ? 
 
Ðáp: Thưa sự hiện diện giữa bạn đạo và bạn đạo rất hữu ích, có cơ hội 
cộng điển trong chu trình tiến hóa, không nhiều thì ít cũng có sự đóng 
góp về nguyên ý hướng thượng thiêng liêng, nó cũng là sức mạnh của một 
nhóm điển tâm thanh tịnh . Thường xuyên như vậy sẽ gây được một tập quán 
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tốt cho sự Qui Hội Tâm Linh 
 
Kệ: 
 
Công tu phát triển hành trình tiến 
Khai mở tâm tư tự giải phiền 
Trí ý thân hình đều tiến hóa 
Qui nguyên giềng mối sống an yên 
 
30‐12‐95 
 
Hỏi: Một con người là một cục tội có phải không ? 
 
Ðáp: Thưa mỗi người có sự hiện diện trên mặt đất này đều là 
một cục tội, rất phức tạp, Hồn Vía bất minh, chạy theo tiền tình 
duyên nghiệp đều tạo tội cho chính mình mà không hay . Ðến giờ phút 
lâm chung tự cảm thấy rối ren, yếu dần theo bệnh hoạn mà ra đi, 
đối với người tu thiền thì phải hành pháp đúng đắn và gia tăng nhịn 
nhục thì mới kết quả ở tương lai 
 
Kệ : 
 
Tu tâm mở trí tự phân bài 
Ðộng loạn khổ hình tự tạo sai 
Nguyên lý không hành tâm khổ chấp 
Bình minh sáng rọi lại an bài 
 
31‐12‐95 
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Hỏi: Tu hoài mà không nhập định được tại sao ? 
 
Ðáp: Thưa tu hoài mà không nhập định được là tại hay lo chuyện ngoài 
tai, thiền ít, sự liên hệ điển quang giữa trung tim bộ đầu và trung 
tâm sinh lực càn khôn vũ trụ không liên tục, bộ đầu không nhẹ và không 
phát sáng, rất khó nhập định 
 
Kệ: 
Tu không phát triển khó qui hình 
Ðiển giới không thông óc khó khinh 
Tạo khổ phần hồn không tiến nhẹ 
Khó minh tâm đạo khó qui hình 
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